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18 JUNI
DAGJE UIT

Hieronder nogmaals het bericht van Jos Caeijers
ivm het dagje uit op 18 juni.

Beste leden,

Fred Caeijers en Erik Muller hebben voor dit jaar het
dagje uit georganiseerd en zij hebben gekozen voor
het mooie Nationaal Park Loonse en Drunense Dui-
nen. Het is op dinsdag 18 juni 2024 en we vertrek-
ken die dag met de bus om 8:30 uur vanaf de Dom-
melstroom. Rond 20:00 uur zijn we 's avonds weer
terug in Dommelen.

De wandelingen lopen door een schitterend gebied
en het is de bedoeling om weer in 2 groepen te gaan
lopen met de keuze voor een kortere wandeling in
een rustig tempo en een wat langere afstand voor
diegene die graag wat harder lopen.

Helaas is ook hierbij weer duidelijk geworden dat
alles behoorlijk duurder is geworden en de kostprijs
voor dit gezellige dagje uit met de Voetjes bedraagt
dit jaar € 72,50 per persoon. Zoals gebruikelijk is
dat dan natuurlijk inclusief de busreis, koffie met ge-
bak, een lunch en een heerlijk diner op de weg terug
naar Dommelen.

Inschrijven kan door dit bedrag over te maken
naar de bankrekening van onze vereniging (IBAN
nr. NL 23 RABO 0147 9742 08) met duidelijke
vermelding van "Dagje uit" en vooral je naam.

We gaan maar met 1 bus en er kunnen maximaal
62 personen mee op volgorde van betaling.

Met vriendelijke groet,
Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje

Jos Caeijers

12 SEPTEMBER
VRIJWILLIGERSDAG

Op 12 september aanstaande wordt de jaarlijkse
vrijwilligersdag gehouden. Noteer de datum alvast
in je agenda.

De uitnodiging alsmede verdere informatie van
Hein Gerlag volgen op een later tijdstip.



“In Spanje, in Spanje, in Spanje, in Spanje schijnt altijd de zon!”

Zoals we dat van hem gewend zijn, heeft Johan Peels ook van deze reis weer een prachtig verslag gemaakt.

Op vrijdagmiddag 10 mei stonden er bij De Dom-
melstroom 42 Voetjes klaar voor de jaarlijkse wan-
delvakantie naar Spanje. Ook nu weer met bestem-
ming Costa Brava. Mijn kleinzoon vroeg vooraf of
“we weer naar Tante Suzanna gingen?” Inderdaad
voelen we ons daar erg goed thuis dus snel aan
boord van de grote luxe Solmar bus met veel been-

ruimte en een aanhanger voor alle koffers.

Hein en Wouter hadden natuurlijk weer een mooi
en afwisselend wandelprogramma in elkaar gezet.

En nieuwkomer Huug had er zelfs een fraai boekje
swwrmrenre van laten drukken zodat

¥ gen op alle tripjes. De
chauffeurs zorgden voor
een aangename reis met
regelmatig een sanitaire
'stop en lekkere koffie,
“ maar vooral veel ouder-
Nederlandstalige
- muziek uit onze jeugd;
! van Ria Valk, Rob de Nijs
i tot Kleine Jodeljongen en

Manuela. Daarmee zou je
lekker in slaap kunnen vallen en heel even meende
ik Los Podos op het strand een polonaise te zien lo-

. wetse

pen maar dat bleek slechts een droom (of nachtmer-
rie?). Kortom, na een hazenslaapje, waren we bijj
zonsopkomst in Spanje en werden in ons vertrouw-
de Maritim hotel verwend met een heerlijk ontbijt.
Nu moesten we nog even wachten tot de kamers
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klaar waren. Een aantal hadden het geluk van een
upgrade naar een gemoderniseerde suite of kreeg
zelfs 3 extra bedden! Zo nu eerst even bijkomen
want om twee uur stond de eerste wandeling al ge-
pland. Wie schetst onze verbazing toen we plots een
oude bekende in de hal tegenkwamen? Het was Aad
die 20 jaar geleden ooit onze gids was. Op de vraag
of hij misschien mee mocht, zeiden we natuurlijk
unaniem: “Ja joh!” Hij bleek met zijn 81 jaar nog
steeds nog steeds even vitaal te zijn en het wandelen
beviel hem zo goed dat hij beweerde (ooit) lid te
worden van de Voetjes! De twee wandelingen waren
in de buurt en niet al te lang en na een stevig klim-
metje hadden we een schitterend vergezicht op de
zonnige kustlijn. Bij het afdalen kreeg onze alleskun-
ner Willy steeds meer last van zijn knie en helaas
bleef hem dat de hele week dwars zitten. Na het
heerlijke avondeten lag iedereen vroeg op bed; moe
en voldaan sliepen we al snel als rozen.

Zondag gingen we met de bus naar Santa Fe del
Montseny. Dat is een natuurpark met boven op de
top een informatiecentrum waar we eerder al eens
de film van de 4 seizoenen zagen. Tijdens de tocht
naar Arbucies kwamen we langs een huis dat niet
afgebouwd was. Blijkbaar hadden de 2 tempera-
mentvolle broers ruzie gekregen over wie de zon- en
schaduwzijde, maar daar maken wij ons als nuchtere
Hollanders niet druk over tijdens het wandelen.

Via de Col de Te en een oude eik - die zo weggelo-
pen leek uit de Efteling — zouden we dadelijk bij de
kurkbomen uitkomen, zo wist Jan Sengers zich nog
te herinneren. - ;
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lot weer toe want zowel
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gelen zodat ze toch veilig beneden kon komen. Op
het terrasje was er een biertje als beloning en dat
blijkt toch altijd de kracht van onze club te zijn want
we doen het steeds allemaal samen!

Voor we op maandag vertrokken naar Tossa de
Mar, werden de dames van de hotelreceptie nog
even in het zonnetje gezet. Ze hadden ons namelijk
vorig jaar goed geholpen toen de ochtend bus soms
niet kwam opdagen. Dat ging deze vakantie geluk-
kig soepel en na het reisje naar Tossa, kon eenieder
kiezen uit 2 routes waarvan er eentje echt flink klim-
men was. Wouter waarschuwde ons daarom dat je
er niet te licht over moest denken dus de meesten
kozen wijselijk voor het pad langs de kust, de blau-
we zee en de kleine baaitjes. Bovendien zei hij dat
“als je iets in de bosjes wilde doen”, je dat altijd
eerst bij hem of Louis moest melden zodat we nie-
mand kwijt zouden raken. De dapperen die wel rich-
ting Puig de ses Cadiretes gingen, wisten dat hen
daar een van de “hoogtepunten” zou wachten. Want
in 2012 had Jan Sengers dat daar al in een boekje
geschreven en nu mocht Lenie en haar volgelingen
dat nog eens overdoen.

¥

Zij schreef namens Henk, Maria, Marleen, Peter en
Nico, “de zoon van Peer de Mulder”, dat ze de top
ook echt top vonden!

Terug in Tossa ontdekten we al snel Hein, Mariette
en Willy die bij een fijn visrestaurantje aan de gezel-
lige boulevard zaten te genieten. Er was nog even
tijd om een terrasje of het oude centrum met kas-
teelmuren te bezoeken.

Dinsdag was de vrije dag en kon iedereen doen wat
hij wilde. Sommigen gingen naar Barcelona met de
bedoeling daar te fietsen en anderen wandelden lek-

ker naar Lloret de Mar. Tot nu toe hadden we alleen
maar zon gehad maar vandaag werkte het weer even
niet mee, dus dat werd regelmatig schuilen. En van-
wege een paar twijfelaars werd de fietstocht op het
laatste moment afgeblazen en dan zul je net zien dat
het een half uurtje later weer opklaart, want in Span-
je schijnt altijd de zon! Toch werd vanwege de iets
mindere weersvoorspellingen, het programma van
vrijdag met woensdag omgeruild dus op naar Besalu.
Dit ommuurde middeleeuwse vestingstadje heeft
nog een fraaie brug namelijk de Puente Romano.
Omdat we allemaal onze rode shirtjes aan hadden
moest daar de groepsfoto gemaakt worden en dat
viel niet mee. Louis moest zelfs afdalen naar de ri-
vier en dook — met toestemming van Wouter - in de
bosjes om ons allemaal te vereeuwigen en dat lukte.
Daarna scheurden we allemaal met het treintje door
de smalle straatjes, via de Joodse wijk naar het kerk-
je en als je rechts keek dan zag je links niks (of om-
gekeerd). Natuurlijk werd er een terrasje bezocht en
de dames doken meteen in de vele kleine souvenir-
winkeltjes. Ons Ans kwam al snel glimlachend buiten
met een kartonnen verpakking en sprak van een
“kadootje”. Toen ik blij vroeg wat ik dan wel kreeg,
bleek het voor haarzelf bestemd te zijn.. Afijn, dan
maar snel de beeldjes bewonderd van de Knight
Templars (Tempeliers) die Willy voor hemzelf ge-
kocht had. Daarna vlug verder naar Santa Pau want
dat is het oudste stadje van Catalonié en vooral inte-
ressant vanwege de oude Placa Major. Dat is een
pleintje met vakwerkhuizen, bogen en balkons waar
vroeger de boeren woonden en vee hielden. Hein
was hier 50 jaar geleden al geweest en verbaasde
zich erover hoe alles nog in originele staat was. Hij
roemde het oude vervallen houtwerk en noemde dat
treffend: “de Gebroeders van der Heijden techniek”.
Dat is een verwijzing naar het cafeetje met de afblad-
derende verflagen naast onze eigen Dommelse brou-
werij. Het was er heerlijk stil totdat we een hoek om-
kwamen waar de Voetjes op het terras zaten en het
bier en de verhalen rijkelijk vloeiden. Op de terug-
weg remde de bus plotseling want Wouter zag een
vulkaan en dacht dat we daar nog wel even naar toe
konden. Dat viel met die alcohol in de benen voor
een aantal niet mee dus werd er even gesputterd,
maar de beloning was een mooie krater met zelfs
een klein kerkje in het midden. Helaas op slot maar
Maria was zo slim om met haar camera door het



sleutelgat een foto te maken en zie daar wat een
prachtig schouwspel!

Op donderdag gingen we naar Sant Esteve dén Bas,
net onder Olot. Wouter wist zich nog te herinneren
dat hij daar vroeger ooit geweest was “toen Toos
nog in een korte rok liep en Rieke nog sportief
was..” Hij noemde geen jaartal maar gezien de con-
ditie van beide dames leek het me niet heel lang ge-
leden. We splitsten ons op in 2 groepen en gingen
onder een lekker zonnetje de paden op richting
bergtop Puig Sabarraca. Er moesten wel ruim 500
hoogtemeters overwonnen worden maar het was
een prachtige dag dus wat kon ons gebeuren? Ech-
ter na een kilometertje bleek de gps-track iets an-
ders aan te geven dan de route en dat had de eerste
groep gelukkig snel in de gaten. De tweede groep
helaas niet dus die moesten alsnog na een poosje
omkeren. De steile klim door de bossen, kostte aar-
dig wat inspanning maar het uitzicht boven vormde
een echte beloning. Een prachtig uitzicht op het dal
en omringd door talrijke schapen aten we tevreden
onze boterham op en gingen weer verder. Lang-
zaam kwamen er donkere wolken dichtbij en begon
het te onweren dus snel de regenkleding aangetrok-
ken. Het werd zelfs zo koud toen we ook nog dat
hagel moesten trotseren; de stemming dreigde nu
om te slaan.

Mooi is het dan om te merken dat Cora zomaar
plotseling een vrolijk lied inzet met de tekst: “Hagel,
sneeuw, onweer of regen, houden ons niet tegen!”
ledereen was weer opgewekt en warempel alsof ze
het boven gehoord hadden, daar was ie weer: de
zon! De paden werden breder en het dorpje Els
Hostalets kwam al in zicht maar eerst moest er nog

een kleine rots en waterpartij overwonnen worden.
Dat pakte voor Cora en Lenie niet helemaal goed uit
want ze schoven uit en kregen natte voeten. De
schade viel mee maar de beteuterde gezichten wa-
ren een lust voor het oog van de camera’s. Het was
goed half vier toen we beneden arriveerden. Bij een
rustig cafeetje genoten we buiten in de zon en
wachtten op de anderen want die zouden zo wel ko-
men, niet dan? Na een uurtje was er nog niemand te
bespeuren, het weer sloeg om dus snel naar binnen
en nog maar wat consumpties besteld. We wisten
natuurlijk wel dat Paul een echte entertainer was
maar hij spoorde ons nu met al zijn enthousiasme
tot lekker meezingen aan. Het kleine café aan de ha-
ven, Hee goade mee, Cigar City en het Santatum
klonken luidkeels. Het brave Spaanse echtpaar ach-
ter de bar vroeg zich hoofdschuddend af waar al die
vrolijkheid toch vandaan kwam?




Nu was het de beurt aan Henk die er als voorzanger
zelfs nog een schepje bovenop deed! Zo kenden wij
onze stille en trouwe wandelleider nog niet maar het
plezier en de stemming was opperbest. Nico keek
blij en zei: "dat het lang geleden was dat hij zo'n
goede bruiloft meegemaakt had..” Plots kwam er
een drijfnatte figuur binnen en dat bleek Jan van de
tweede groep te zijn. Hij vertelde met zwaar ge-
moed dat de rest nog onderweg was, de tocht glad
en gevaarlijk was en de wandelaars erg moeizaam
vorderden...Na een korte en gepaste stilte besloten
de jolige feestgangers om vanaf nu elke wandelaar
die binnendruppelde met luid applaus, zang en ge-
juich te ontvangen. Dat deed de doorregende klau-
teraars zichtbaar goed en zij lieten zich graag onder-
dompelen in de feestexplosie die even later in de
bus nog even door ging met Albert als animator en
een schitterend lied over mosselen. Wat hebben we
toch een mooi en gezellig clubje daar voelt eenieder
zich bij thuis! Maar belangrijker nog als het tijdens
een tocht wat tegenzit dan zijn er altijd mensen zo-
als nu Wouter, Albert, Nico en Louis die de anderen
een helpende hand toesteken. “Bij de Voetjes komt
alles uiteindelijk weer goed” zei ons Ans en ze voeg-
de er nog aan toe: “net als in een goed huwelijk” en
lachte naar mij. Vrijdag stond er een lange maar in-
drukwekkende bergrit op het programma en het
blijft verbazingwekkend hoe die Spaanse chauffeurs
dat grote bus gevaarte precies overal langs af weten
te manoeuvreren. Na bijna 2 uur rijden belandden
we in het schilderachtige vissersdorpje Cadaques,
dat bekend is omdat Dali er gewoond heeft. De helft
koos voor de stads en strandwandeling langs het

bekoorlijke witte haventje en de rest liep naar de
vuurtoren van Cap de Creus. Via stenen paadjes,

cactussen en steile trapjes, keken we over de mach-
tige zee en zagen zelfs Frankrijk liggen.

Zaterdag was alweer de laatste (vrije) dag en die
begon wat miezerig maar al snel was ie daar weer:
de zon! Dus eerst wat wandelen naar Pineda del
mar, Calella of Blanes en daarna wachten bij het
zwembad. Wat zonnen, kijken naar het aqua joggen,
een kaartje leggen en wachten. Hennie meende
zelfs een uil boven op het andere hotel te zien zitten
dus hoogste tijd om naar huis te gaan. Maar er was
minder goed nieuws want Wil had al 2 dagen last
van buikpijn en uitdrogingsverschijnselen en moest
nu echt naar het ziekenhuis. Ze kon niet met de bus
mee terug dus Greetje besloot eveneens achter te
blijven om zich als trouwe Florence Nightingale
over haar te ontfermen. Na het laatste avondmaal
gingen we tegen acht uur de bus in om na een,
voortvarende reis zondagmiddag tegen twee uur in
Dommelen te arriveren. Ondertussen had Jan Keij-
sers als een volleerde tonprater, nog een mooie
speech gegeven om Wouter en Hein te bedanken
voor de goede organisatie en ze kregen een ge-
schenk namens ons allen. Hein liet weten dat de
eerste plannen voor volgend jaar er al waren
(Mallorca?) maar waarschuwde ons dat hij en Wou-
ter niet het eeuwige leven schijnen te hebben. Daar-
om zou het fijn zijn als er wat versterking komt om
mee te denken bij het voorbereiden en organiseren
van zo'n nieuwe reis. Dus beste mensen: denk er
eens over na want zo'n prachtige trip moet toch elk
jaar mogelijk zijn? We namen afscheid en dachten
nog even aan Wil en Greetje die gelukkig een paar
dagen later weer gezond en wel met het vliegtuig
terug zouden keren. Eind goed, al goed maar veel
respect en petje af voor Greetje die een echte steun
en toeverlaat was! Wilt u nog eenmaal terugkijken
en genieten, bekijk dan de schitterende fotoreporta-
ge die Willy maakte via:

https://myalbum.com/album/oE5cZSA8QRgCGn/

Had ik al gezegd dat de gemiddelde leeftijd van ons
reisgezelschap 71,7 jaar is? En ook al worden we elk
jaar een beetje ouder, blijf bewegen want bij de
Voetjes gaat wandelen, gezelligheid en saamhorig-
heid hand in hand. Dus zit je nu misschien in de re-
gen op je balkon, denk dan maar zo: in Spanje en
Mallorca schijnt altijd de zon!!
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Click hier voor foto’s op de website
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App contact met de achter blijvers in Spanje

6& Wil van Hoof e R,

Hi Wil,

Fijn dat jullie weer thuis zijn.

Hoe gaat nu met je,

een beetje bij gekomen van de reis?
Groet van Rieke enWouter 1,55

Ha Wouter en Rieke.

De terugreis was goed verlopen.
Kregen alle hulp en zijn veilig thuis
gebracht. Het gaat goed met me,
alleen vreselijk slap. Maar na een
paar dagen thuis zal dat ook wel
weer beter gaan. Hoorde van Lucie
dat je je kruisje nog niet helemaal
had afgemaakt. Nu zijn Greet en

ik ook weer op Ned. bodem, dus

kan je het kruisje verder afmaken.
Gelukkig maar hé? Ik wil jullie ook
heel hartelijk bedanken voor alle
medeleven en goede raad. Het heeft
Greet en mij ech goed gedaan om
zoveel warmte van je clubgenoten te

ontvangen. Dank je well!! 12:43
Wil,
Ik maak mijn kruisje af na dit bericht
van jou.
Rust maar lekker uit. 1247 ¥

Hallo Wouter en Hein.

Het was weer een gezellige vakantie in
Spanje.

Wat kleine blessures en dan Wil op de een
na laatste dag naar het ziekenhuis.
Gelukkig zijn Wil en Greetje weer thuis.
Wouter je kunt je kruis afmaken.

Eind goed al goed.

Heel erg bedankt voor de goede
organisatie en heel attent om een super
mooie bos bloemen persoonlijk te
bezorgen bij Wil en Greetje.

hartelijke groeten Lucie.
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WIST U DAT......

e  We er vanuit gaan, dat conform de planning we in week 30 (begin juli) gebruik kunnen
maken van de nieuwe locatie op het sportpark.

WANDELTOCHTEN 2024

23 JULI GRENSPARKWANDELING
Startplaats: TWC De Kempen
Monseigneur Smetsstraat 45,5551 AB
Valkenswaard

Rustpost

Hondenkennel Malpieheide

Bergeijksedijk 2, 5556 XJ Valkenswaard
040-2068572

26 DECEMBER SNERTTOCHT
Startplaats:

Cafe de Dommelstroom

Bergstraat 32,

5551 AX Dommelen

Rustpost

Blokhut de Aerdbrand

Luikerweg 140

5551 VA Valkenswaard

OPROEP
Van onze lezers willen wij graag het volgende blijven ontvangen:

- Kopij met zakelijke of leuke informatie of ideetjes voor de Nieuwsbrief. Dat kunnen ook foto’s zijn,
leuke dingen die je tijdens een wandeling meemaakte of hebt gezien. Natuurlijk is een verslag(je) van
een gemaakte wandeling ook zeer welkom.

—  Voor het onderwerp Wist je dat..... (leuke nieuwtjes, anekdotes) van een of
twee regels.

- Inleverdatum: 01-06-2024
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